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  Kerk van de Eenheid in Christus 

             Son en Breugel 

             10 maart 2024   
 

           Zondag Laetare 
 4e zondag in de 40-dagentijd 

                                 Thema: Heimwee 
 

 
 

In stilte bereiden wij ons voor …. 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord 
Vandaag gaat het over mensen in den vreemde die ervan dromen 
om ooit nog eens terug te keren naar huis. Misschien zijn wij die 
mensen wel. Hoe is het om vreemdeling te zijn?  
Ida Gerhardt schreef daar ooit een gedicht over. Het heet ‘Onder 

Vreemden’. 
 

Onder vreemden 
 

Het speelt het liefste ver weg op het strand, 
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet, 

die overzee is in dat andere land. 
 

Het woont bij vreemden en het went er niet. 
Zij fluisteren erover met elkaar. 

Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. 
 

En altijd denkt het dat hij komen zal: 
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht – 
en droomt van hem en roept hem in de nacht. 

 
Ik wacht u, Vader van de overwal. 
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Hoe kunnen mensen, vol van dit heimwee, hoop blijven houden op 
een nieuwe toekomst in een wereld zo vol geweld? In het evangelie 

wordt die toekomst letterlijk zichtbaar gemaakt: in brood en vis die 
wordt gedeeld. En er is genoeg voor iedereen…. Moge dit visioen 
van vrede waar worden in onze wereld van vandaag waar zovelen 
ontheemd zijn geraakt en waar het voor zovelen momenteel geen 
leven is… Laten wij voor hen het licht ontsteken…..  
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen: Psalm 122 : 1 en 2 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 

Bemoediging en groet  
 
Gezegend de AANWEZIGE naar wie ons zoeken en ons verlangen 
uitgaat 
die liefde is en grond van ons bestaan. 
Die in ons het licht ontsteekt, 
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
De vrede van de AANWEZIGE over ons bestaan,       
wie wij ook zijn en waar wij ook vandaan komen.            

Zijn vrede ook met u.  
 
Drempelgebed: 
  Eeuwige, Bron van alle leven, 
 zie ons aan, zoals wij zijn: 
 mensen altijd maar onderweg naar huis,  
 ons vaak ontheemd voelend in onszelf. 
 Wees onze reisgenoot, 
 kom ons tegemoet 
 te midden van alles wat duister maakt. 

 Breng ons tot rust en maak ons heel, 
 breng ons thuis bij onszelf, bij elkaar 
 en zo bij U in vrede, vandaag 
 en tot in de eeuwen der eeuwen 
   Amen 
 
Zingen: Lied 122 : 3 – Bid heil toe aan dit Vredesoord 
 
Gebed om ontferming 

beantwoord met het gezongen Lied 301k  
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Zingen: Lied 536 : 1 en 4 – Alles wat over ons geschreven is 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Profetenlezing: Jeremia 29 : 10 - 14 
 
Zingen: Lied 713 : 1 en 2 – Wij moeten Gode zingen 

 
Evangelielezing: Johannes 6 : 1 - 14 
 
Zingen: Lied 836 : 1, 3 en 4 – O Heer die onze Vader zijt 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 

Zingen: Lied 383 – Zeven was voldoende 
 
Toelichting op de collecte 
Collectedoel: Indonesië sterke vrouwen in de kerk 
Rekeningnummer: NL89  ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009401 
 
Dank- en voorbeden, telkens beantwoord met de responsie 
367e 
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Stil gebed  -  Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotlied: Lied 608 : 1 en 2   
 
Zegen, beantwoord met een gezongen AMEN: Lied 431c  

 
 
Orgelspel 
 
 

Algemene symboliek 
40-Dagentijd 2024 en symbolische bloemschikkingen 

Voor de Veertigdagentijd 2024 is een rode draad aangereikt voor de 

symbolische bloemschikkingen. De teksten komen uit het oecumenisch 
leesrooster en sluiten aan bij het jaarthema van de PKN, ‘Ga mee! 

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. We worden  uitgedaagd om 

samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. De 
kerk van Christus is kleurrijker dan we denken.  

Voor de schikking wordt gebruik gemaakt van een bolvorm. Jeremia 

wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de 
toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare 

aarde. 

Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en 
wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. 

De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het 

beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische 
kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft. 



 5 

Lied 122 

Componist Genève 1551, Dichter Muus Jacobse 
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2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 

der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
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Lied 536 
 

Componist Frits Mertens, Dichter Willem Barnard 

 

 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
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Lied 713 

 
 
Componist Willem Vogel, Dichter Willem Barnard 

 

2 Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
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Lied 836 
 

tekst John Greenleaf Whittier; vert. Jan Willlem Schulte Nordholt, 
melodie Charles Hubert H. Parry 

 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
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Lied 383 
 

Componist Piet van Aalten, Dichter Willem Barnard, bij Johannes 6:1-15 

 
2 Zeven is voldoende 
toen en nu, 
zeven is voldoende 
alle dagen 
van ons leven, dank zij U. 
 

3 Zeven is voldoende, 
brood en vis, 
Jezus is voldoende 
voor ons allen 
als de kring gesloten is. 

 
4 Voed ons met uw leven, 

vis en brood, 
alle zeven dagen, 
Gij verzadigt 
allen met uw offerdood. 
 

5 Want Gij zijt de eerste 

rond alom, 
ja, Gij zijt de eerste 
en de laatste, 
kom, o Here Jezus – kom! 
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Lied 608 
tekst Huub Oosterhuis, melodie Antoine Oomen 
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2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 


